reeks Het uitzicht

‘Met wat verbeelding waan ik

me soms in Frankrijk’

In de zomer leeft sopraan
Lore Binon in haar
stadstuin in Schaarbeek,
maar de herfst doet haar
letterlijk naar binnen
keren. ‘Het uitzicht
confronteert me met de
circle of life: we moeten
hier even door,
binnenkort worden de
bomen kaal en daarna
kan alles weer groeien.’

‘In onze keuken hebben we een heel groot
raam. Dat draait open naar de tuin, waar-
door er in de zomer geen onderscheid is
tussen binnen en buiten. Onze tuin is vrij
wild omdat mijn man en ik geen ongeloof-
lijke groene vingers hebben, maar net dat
is fascinerend: de planten verschijnen elk
jaar opnieuw zonder dat we daar veel voor
moeten doen. De overgave waarmee alles
gmen en zijn plek vindt, is mooi om te
zien.!

‘Aan de linkerkant kijk ik uit op een
muur die begroeid is met klimop, waar de
mussen graag nesten in bouwen. Dat doen
ze ook in de overblijfselen van een oude
Mariagrot. In Brussel was het vroeger blijk-
baar de gewoonte om religicuze beelden in
de tuin te plaatsen. Verder loopt de tuin in
de diepte uit, waardoor we geen inkijk heb-
ben. Omringd door de hoge bomen van de
buren, voelt het als een cocon in de stad.
Als we in het weekend buiten zitten en de
kerkklokken horen luiden, waan ik me met
wat verbeelding in Frankrijk.

‘Als ik niet aan het repeteren ben, zit ik
veel thuis en werp ik af en toe een korte
blik naar buiten. Ik kan bijvoorbeeld
even staan kijken naar de klim-
planten, die enorm snel groeien,
of de slakken, die op de meest zot-
te plekken belanden. Vooral de
ochtend is mijn favoriete moment.

Dan is alles nog aan het ontwaken,

valt er een streep zon achteraan in de

tuin en kijken we met de kinderen naar de
vogels die van tak naar tak springen. Dat is
live televisie.’

© Lore Binon

‘In de herfst ligt de tuin vol door elkaar
gewaaide bladeren. Met het vallen van de
bladeren en het verkorten van de dagen
voel ik ook de blues. De herfst heeft veel
Kleurenpracht, maar het s toch een tus-
senperiode. De echte kou van de winter is

er nog niet, maar we bereiden ons er
al op voor. Het uitzicht confron-
teert me met die circle of life: we
moeten hier even door, binnen-
kort worden de bomen kaal en
daarna kan alles weer groeien.’
‘Nu de ramen niet meer wijd
openstaan, wordt de tuin veeleer
cen achtergrondschilderij. He i
der vanzelfsprekend om buiten te zijn,
maar je moet de tuin actief opzoeken, bij-
voorbeeld om kruiden te halen of blaadjes

‘Als je echt kijkt, zie je hoe
je omgeving ogenschijnlijk
hetzelfde blijft, maar toch
helemaal verandert’

die de kinderen natekenen. Ik probeer wel
elke dag even naar buiten te gaan, al is het
door mijn neus buiten te steken of bij het
kacheltje in de tuin te zitten. Dat is nodig
om zuurstof te geven aan je lichaam en
echt te kijken zonder te staren. Op een
bankje zitten en de dingen op je laten afko-
men, zonder de vluchtigheid van het leven,
brengt kalmte. Dan zie je hoe je omgeving

ogenschijnlijk hetzelfde blijft, maar toch
helemaal verandert.

‘Ook mijn uitzicht vanuit de keuken ver-
andert overdag door het weer, maar blijft
in wezen diezelfde oase. Het mooie is dat
het een cadeau is dat niets terugverwacht.
Misschien heeft het nog het meeste met
dankbaarheid te maken, loslaten en het je
laten overkomen: de tuin opent zich elke
dag voor mij zonder dat ik daar iets voor
moet doen.”

Maya Toebat

Van een wuivend bos tot een bruisend
stadsgezicht of een drukke steenweg: iedere
zaterdag ziet u wat bekende mensen zien
wanneer ze uit hun huis naar buiten kijken.
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reeks Het uitzicht

‘Ik weet nooit welk weer het is,
ik zit hier in een cocon’

Voor de meeste
mensen staan de
Koninklijke Sint-Hu-
bertusgalerijen in
hartje Brussel
bekend om hun
chocolatiers, luxeboe-
tieks en de prachtige
koepel. Voor De
Munt-directeur Peter
de Caluwe is het een
van zijn werkplekken.
‘Elke keer dat ik mijn
sleutel in de deur
stop, kijken de
voorbijgangers
verbaasd naar boven.’

nds ik benoemd ben tot direc-
teur van De Munt in 2007 mag ik
gebruikmaken van dit prachtige
appartement in de Sint-Hubertus-
galerijen in Brussel. Ik heb een
kantoor in De Munt zelf, maar
hier ontvang ik gasten of houd ik
me bczug met artistiek werk. Die
ideeén kun je niet plan-
nen. Ze vallen me binnen als ik
aan het koken of zwemmen ben,
of hier, in deze woning waar ik in
alle rust kan nadenken en dingen
kan opschrijven.

‘Er is ook een connectie tussen
deze plek en de t
ik rond werk. 1k
gebouw uit 1847, dat een renais-
sancegevoel oproept. Het is heel
bijzonder om in een historische
plek te zitten die toch deel uit-
maakt van de hedendaagse reali-
teit. Dat is ook dc essentie van
mijn werk: opera’s uit die tijdspe-
riode relevant maken voor van-
daag.

‘Ik kijk niet zo vaak bewust
naar buiten, maar ik word wel
snel aangetrokken door de kleur
van het licht. Dat wordt gefilterd

De Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen.

door de glazen kocpel,die de zon
pt. Doordat
weet ik
nooit welk weer het is. Ik zit in
een cocon die niet met de werke-
i i teerd is. De omge-
, bijna irreéel en

Jaarlijks passeren hier ongeveer
7 miljoen mensen. Toch is er bin-
nen die beweging veel rust. Bijna
altijd lopen de voorbijgangers
ook op dezelfde manier door de
galerij, met dezelfde verwonde-
ring. Je ziet dat ze binnentreden
in een gelukkige, beschermende
plek. Ze willen hier graag zijn.

Kristof Vadino

Veel bezoekers weten niet dat je
hier ook kunt wonen. Ze zien al-
leen de winkels beneden. Elke
keer dat ik mijn sleutel in de
deur stop, kijken ze dus
verbaasd naar boven.’
“Ikzelf leerde de ap-
partementen kennen in
de jaren 80, toen ik pas
in Brussel kwam wonen.
De galerij was een plek
waar traditioneel veel arties-
ten leefden en ik wist bijvoor-
beeld dat choreograaf Frédéric
Flamand en dansers van Maurice
Béjart hier woonden. Ook ik voel-
de me er thuis. Als student ging
ik vaak lunchen in Mokafé, waar
ik nu op uitkijk. Wist ik veel dat

ik hier later zou mogen verblij-
ven.
‘De galerij voelt aan als een mi-
crokosmos. Ik ken de buren,
we hebben dezelfde poets-
i ema,
een Le Pain Quotidien,
chocolatiers: alles wat
we nodig hebben. Alle
mensen binnen deze klei-
ne community kennen el-
kaar goed. Soms voer ik door
het raam een gesprek met de bu-
ren aan de overkant. In al de jaren
dat ik hier kom, zijn de bewoners
amper gewijzigd. Als ze al verhui-
zen, dan is dat naar een ander ap-
partement binnen de galet
‘In deze tijd van het jaar begint
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iedereen zijn vitrines te versieren.
Dat maakt het aantrekkelijk voor
bezoekers om hierlangs te lopen
en ook ik kan het appreciéren: ik
en kerstversiering han-
t als ik uit het raam kijk,
e ik een en al groen en rood. Dat
is het mooie aan deze plek: de ga-
ij is zo dans son jus. Ze omvat
een tijdgeest. Je hoeft er niets aan
toe te voegen.’

Maya Toebat

Van een wuivend bos tot een
bruisend stadsgezicht of een
drukke steenweg: iedere zaterdag
(nu uitzonderlijk vrijdag) ziet u wat
bekende mensen zien wanneer ze
uit hun huis naar buiten kijken.



DE STANDAARD ZATERDAG 4, ZONDAG 5 NOVEMBER 2023

reeks Het uitzicht

‘In de hoogte ontsnap ik aan de stadsdrukte’

Acteur Flor Van
Severen houdt ervan
om personages te
observeren op straat.
Soms kijkt hij ook
toe vanuit zijn appar-
tement, op de
twaalfde verdieping
van een woontoren in
Gent. ‘Het heeft een
voyeuristisch kantje,
maar ik doe dat wel
graag: vanop een
afstand dingen
observeren.’

ee jaar geleden verhuisde ik
naar dit hoekappartement. Toen
ik het kwam be
ze aan het werken
dus ik moest goed kijken door
het gaas rond de stellingen. Maar
verd duidelijk dn hetiets
zou zijn. icht i
de voornaamste reden d.n ik het
gekocht heb. Eigenlijk is het ap-
partement niet zo groot, maar het
voelt veel ruimer aan omdat ik ver
kan kijken, tot in Evergem. Ik
woon vlak bij het centrum van
Gent, maar ik voel de drukte niet
omdat ik op de twaalfde verdie-
ping woon. In mijn toren zit ik
hoog en droog boven de stad.’
‘Hiervoor woonde ik met mijn
broer Boris in een soort kangoe-
roewoning. Dat was ook erg leuk,
maar hier is er veel meer licht-
inval, wat mijn gemoed ten goede
komt. De zon komt op aan de z
kant, schuift dan achter het ge-
bouw en 's avonds zien we haar
weer bij zonsondergang. 1k was
ook uitgekeken op mijn vorige
uitzicht: vanuit een gebouw in de
tuin keek ik naar de living van
mijn broer. Hier blijft het uitzicht
op zich ook hetzelfde, maar toch
verveelt het niet. Zo ziet een
regenachtige dag er heel anders
uit dan wanneer de zon
Soms zit je zelfs

de kwinkslage
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‘In de dichte mist, als je hier geen meter ver ziet, voel ik me heerlijk ingepakt door een warm kussen.’ © fvs

je geen meter ver zien. Ik voel me
dan heerlijk ingepakt door een
warm kussen.'
“Vaak zit ik op he
sigaret te roken of mijn teksten te
leren, en dan tuur ik in de verf
Door het ene raam zie je een
dustrieterrein, de wmdmolcn\ en
de haven. Aan de andere kant kijk
je naar de stad, met de Sint-Baafs-
kathedraal en het Belfort. Een
hoge bakstenen schouw steekt uit
boven dat zicht. De industriéle
rook is slecht voor het milieu,
maar maakt mooie tekeningen.
Ooit zagen we ook de rook en
vlammen tijdens een brand op de
Arsenaalsite in Gentbrugge. Ik
hou wel van wat ramptoerisme -

erras een

Iris Van Robays

als het niet te erg is - terwijl ik
veilig op een afstand zit.

“Ik blijf hier dingen ontdek-
ken. Onlangs merkte ik bij-
voorbeeld dat ik het
schooltje van de kinde-
renvan mijn boerkan  {fi
zien. Ik heb ook een
verrekijker gekocht en
dan raden we waar onze
vrienden wonen. Het
heeft een voyeuristisch kant-
je, maar ik doe dat wel graag: din-
gen observeren vanop een af-
stand. Soms wil ik wel meer in de-
tail kunnen kijken naar de
mensen die passeren. Ik ben ac-
teur en hou ervan om pei
op straat te spotten. Zo

hieruit een dakloze die in een
bootje woont. Dat is niet van
hem, maar hij heeft het zich ei-

t. Elke ochtend
brood aan de een-

‘Ik zit meestal nietin
de zetel of aan tafel,
maar op de brede ven-
sterbanken, vanwaar ik
4 goed naar buiten kan kij-
ken. Dat gebeurt vooral op
momenten dat ik alleen ben en
even rust zoek. Door naar buiten
te turen, word ik kalmer en ver-
geet ik de drukte van de stad en
het werk. Natuurlijk raak ik het
uitzicht ook gewoon, maar als be-
zoekers met open mond rondkij-

ken, herinner ik me hoeveel geluk
ik heb. Dan kijk ik weer echt naar
het uitzicht en kijk ik er niet
doorheen. 's Avonds, bijvoor-
beeld, zit ik op het terras en zie ik
de maan en de rode lampjes van
de windmolens die over de hele
horizon flikkeren. De lichten in
de huizen gaan eerst aan, en later
weer uit, elk om beurt. Het is een
soort knipperlichtfestival.’

Maya Toebat

Van een wuivend bos tot een brui-
send stadsgezicht of een drukke
steemweg: iedere zaterdag ziet u
wat bekende mensen zien wanneer
ze uit hun huis naar buiten kijken.

Bompoen

Knalselder

Wortelschieten

Snijbiet
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‘De seizoenen doen me beseffen
hoe snel de tijd gaat’

In haar textielkunst zoekt Celina Vleugels naar een
geborgen omwalling. Dat werk maakt ze vanuit
haar atelier in het Klein Begijnhof in Gent, dat ook
zo'n cocon is. ‘Het is een oase van rust in de stad,

waar alle zwaarte van me afglijdt.

inds een jaar huur ik een ate-

lier in het Klein Begijnhof in

Gent. Ik kijk uit op een bin-

nenkoer met een grote

boom, een buxus van vier-

honderd jaar oud en een ro-

zen- en frambozenstruik die

enkele andere kunstenaars ge-

plant hebben. Het gebouw aan de
overkant was vroeger ook een atelier,
maar voor ik hierheen kwam is het af-
gebrand. Het ligt er wat verloederd

it het ook mooi om te zien hoe
0p het overneemt.

‘oen er vorige zomer enkele ate-
liers vrijkwamen, heb ik deze ruimte
gekozen speciaal voor het uitzicht op
de binnentuin. Dit is een oase van
rust, waar alle zwaarte van me af-
glijdt. Het is kostbaar om zulke plek-
ken te hebben in de stad. Ik woon en-
kele straten verderop, aan het water
bij de Visserij, en als ik naar mijn ate-
lier fiets, moet ik de drukte van fi
sers en auto’s trotseren. Het Begijn-
hof, daarentegen, is geen doorgangs-
weg. Als je naar hier komt, is dat een
bewuste keuze. De bezoekers respec-
teren de stilte en de serene sfeer.
Soms voelt het bijna filmisch aan om-
dat je in de geschiedenis terugkeert.
Dit gebouw was bijvoorbeeld ooit het
ziekenhuis van de begijnen.’

‘Omdat ik ingesloten zit en nie-
mand terugkijkt, krijg ik een he
veilig gevoel in mijn atelier.
deze cocon ga ik in mijn viltwerk vaak
op zoek naar een geborgen omwal-
ling. Onbewust laat ik me ook leiden
door wat ik zie. Er komen veel natuur-
lijke elementen terug in mijn werk en
ik heb al gemerkt dat ik meer neig
naar groen. Verder ben ik dankzij de
rust productiever en minder gestrest,
waardoor ik meer overzicht heb over
wat ik maak.’

‘Zeker sinds corona merk ik dat
prikkels me snel te veel zijn. Mijn vo-
rige atelier was een grote, open loods
die ik met andere kunstenaars deelde,

de kwinkslage

Portobello

waardoor ik me via muziek
moest afsluiten. In dit ge-
bouw zijn er negen aparte
atelierruimtes. Ik ben hier
graag 's ochtends vroeg als
de dauw nog op de planten
staat en er weinig andere men-
sen zijn. De start van de dag voelt
ook hoopvol: er is nog veel mogelijk.

‘Op momenten dat ik afstand wil
nemen van mijn eigen werk, ga ik
naar de gedeelde keuken. Het keuken-
raam is fijn om naar buiten te staren.
Daar zie je nog meer natuur bewegen.
Meestal laat ik mijn ogen leiden door
het licht, maar ik kan ook opgaan in
details. Zo was er vorige week een ke-
ver op het raam aan het klimmen. Hij
viel telkens naar beneden en klom
weer naar boven. Dat vind ik echt
fascinerend.'

‘In mijn vorige atelier waren er
geen ramen, er scheen enkel indirect
licht van boven. Ik voelde me er zo op-
gesloten. Toen ik op zoek was naar
een nieuwe plek, wilde ik absoluut
een raam. Mijn tafel is ernaar gericht,
dus als ik aan het werken ben, kijk ik
vaak naar buiten. Zo herinner ik me
dat het op een herfstavond vorig jaar
aan het stortregenen was. Ik had het
raam opengezet om het contrast tus-
sen binnen en buiten nog meer te
beleven. Dat moment voelde heel
intrigerend en tegelijk veil
die geborgenheid wekt het uitzicht
cen gevoel van veranderlijkheid op.
Door de overgang van de seizoenen te
observeren, denk ik na over hoe ik me
op dit moment van het jaar voel. Het
doet me beseffen hoe snel de tijd
gaat.

Maya Toebat

Van een wuivend bos tot een bruisend
stadsgezicht of een drukke steemveg: ie-
dere zaterdag ziet u wat bekende men-
sen zien wanneer ze wit hun huis naar
buiten kijken.

Iris Van Robays

Op jullie
gezondheid

Toast Champignon

‘Omdat ik ingesloten zit en niemand terugkijkt, krijg ik een heel veilig gevoel in mijn atelier.”
celina vieugels

Gezwams

Champagnon



reeks Het uitzicht

‘Ik heb geen gordijnen, dus het
daglicht bepaalt mijn ritme’

Overdag werkt hij het liefste in het donker, maar ’s ochtends en ’s avonds leeft regisseur en performer
Benjamin Abel Meirhaeghe met de zon. Hij ziet ze ondergaan tussen de moderne torens van Antwerpen en de
weer opkomen boven een arbeiderswijk. ‘Ik had graag 150 jaar geleden rondgelopen in deze buurt.’

‘Een jaar geleden ben ik van Molen-
beek naar Antwerpen-Noord ver-
huisd. Voordien was mijn uitzicht
beperkt tot een brede straat, maar
hier kan ik verder kijken dan de te-
genoverliggende gebouwen. Ik zie
hoge torens, een kerk en veel lucht.
Verder heeft het uitzicht aan de voor-

tement als in de stad. De voorkant is
in volle ontwikkeling, met het nieu-
we ziekenhuis en andere torens die
opgetrokken worden op Het
je. Aan de achterkant hangt een
meer dorpse sfeer met een groot
Peaky Blinders-gehalte. 1k zie er ar-
beidershuizen met hoge schoor-
steen, de Grote Bakkerij, een school
en de Sint-Amanduskerk. Je merkt
dat die buurt een verleden met zicl
meedraagt. Die arbeidersperiode
heeft iets extreem depre f!
was een gure tijd met veel
en grote klassenverschillen - ma
ook iets waardevols omdat de men-
sen in de gemeenschap, die hier nu
versplinterd is, elkaar toen broodno-
dig hadden. Ik had graag 150 jaar ge-
leden rondgelopen in dit uitzicht om
dat te voelen.’

‘Ik heb een dubbele relatie met
steden. Mensen denken vaak dat ik
van grote steden houd, maar eigen-
lijk ben ik een dorpsmens. Ik ga niet
veel verder dan de bakker, mijn
werk, een café en de winkel. Ik kom
uit de Vlaamse Ardennen en het
liefst zou ik op een meer natuurlijke
omgeving uitkijken. Tegelijkertijd
heb ik de stad nodig om niet weg te
kwijnen. Ook de beweging van de
mensenlevens rondom mij zou ik
missen. Zo heb ik al een patroon bij
de buren ontwaard. Als ik thuis ben,
zie ik om het kwartier een ma
sigaret roken op zjn balkon. Soms
komen er duiven naar hem toe, die
hij wegjaagt. Af en toe loopt er 0ok
cen kat op het dak van de overbu-
ren.’

‘Vooral voor het licht ben ik ge-

voelig. Ik heb geen gordijnen, dus
het daglicht bepaalt mijn ritme. Ik
stavroeg op, neem een douche en
loop dan naar mijn t.On-
derweg kom ik langs een hoog raam
waarachter de lucht oranje kleurt en
de zon fel naar binnen schijnt.
Soms blijf ik daar staan met de war-
me zon recht op mijn gezicht. Aan
de andere kant van het appartement
zie ik de zon weer ondergaan en de
stad gaan slapen.’

rijdens de rest van de dag kijk ik
zelden bewust naar buiten. Overdag

zit ik het liefste in een theater en ook
thuis is mijn bureau een donkere
plek waar ik me kan afsluiten. Als ik
voor een lange het buitenland
verblijf, ben ik wel gevoeliger voor
het vitzicht. Onlangs heb ik met een
theater in Duitsland moeten onder-
handelen omdat het uitzicht van
mijn appartement daar niet tot de
verbeelding sprak. Ontwaken en
gaan slapen zijn de belangrijkste
momenten van mijn dag. Ik zou het
verschrikkelijk vinden om dan de
zon te missen. Toen ik vorig jaar een

maand in Ziirich was, heb ik ook het
bed verplaatst om wakker te worden
met zicht op een berg. Misschien
komt het doordat ik in het buiten-
land eenzamer ben en dus meer tijd
heb om thuis naar buiten te kijken.
Een mooi uitzicht biedt dan troost."
Maya Toebat

Van een wuivend bos tot een bruisend
stadsgezicht of een drukke steenweg:
iedere week ziet u wat bekende
mensen zien wanneer ze uit hun huis
naar buiten kijken.



reeks Het uitzicht

‘Ik vind het fascinerend dat er buiten
een hele wereld is met haar eigen logica’

Vanuit haar zolderatelier, even buiten Gent, geniet illustratrice Gerda Dendooven ervan om de
natuur haar gang te zien gaan. ‘Vroeger was ik niet gek op duiven, maar sinds ik hun leven beter
begrijp, hebben ze mijn sympathie gekregen.

‘Als ik naar mijn atelier op zolder ga,
voelt het alsof ik me terugtrek in een
schuilkamer. Nochtans kan ik in
na alle richtingen naar buiten kij-
ken. Vroeger bestond de zolder uit
kleine kamers, maar toen we zeven
jaar geleden naar hier verhuisden,
hebben we de ruimte helemaal
opengebroken. Daardoor kan ik naar
drie heel verschillende kanten
ken. Zo’n room with a view heb ik al-
tijd belangrijk gevonden. Soms helpt
het zicht op een blinde muur om
zonder afleiding in mijn verbeelding
te duiken, maar over het algemeen
wil ik verder kunnen kijken.’

‘Aan de oostkant bevinden de
boomkruinen zich op coghoogte.
Naast het raam staat een grote pijn-
boom met een duivennest erin. Toen
we hier pas kwamen wonen, zag ik
alleen de bovenste takken, maar on-
dertussen is de boom flink gegroeid,
waardoor ik recht in het nest kij
krijg ik een les biologie door mijn
raam. Een paar keer per jaar zie ik
hoe de duiven hun nest fatsoeneren,
jongen krijgen, hen voederen - ik
weet nu wat kropmelk is - en leren
vliegen. Dan kruipen de vogeltjes op
een tak en laten ze zich naar bene-
den glijden terwiil ze een beetje flad-
deren. Vroeger was ik niet gek op
duiven, maar sinds ik hun leven be-
ter begrijp, hebben ze mijn sympa-
thie gekregen.’

‘Het is heerlijk om het spel van de
vogels te zien. Ook goudhaantjes,
mezen en kwikstaarten komen tot
vlak bij mijn raam. En ik kan minu-
tenlang kijken naar eekhoorns die
van de ene tak naar de andere sprin-
gen. Verder hoor ik veel, want de
kraaien breken hun noten op het
dak en zitten daar soms te vechten.
Ik vind het fascinerend dat er buiten
cen hele wereld met haar eigen logi-
cais, die ik voordien niet kende en
nu van heel dichtl 2

“In het westen kijk ik uit op het
huis van de buren. Daar woont een
familie met drie zonen, die toen ze
jonger waren met onze hond kwa-

men spelen. Door het raam konden
we elkaar zien en soms zwaaiden we
als ze gingen slapen. Aan deze kant
zie ik ook de zon ondergaan. Sowie-
s0 ben ik gefascineerd door de lucht,
hoe de wolken voorbijschuiven en
het licht erdoor naar de aarde
stroomt. Het lijkt wel een schilderij
van Jean Brusselmans. Zo wonder-
lijk?
Ik heb veel licht nodig. Ik veran-
der mijn werktafels zelfs van positie
naargelang de lichtinval. In mijn vo-

rige atelier was er gefumeerd glas,
waardoor ik niet naar buiten kon kij-
ken. Daar werd ik echt

soms naar de zolder om beter naar
buiten te kunnen kijken. Naar de
sterren, Dat deed ik als

van. In de winter, als er weinig na-
tuurlijk licht is, voel ik ook hoe dat
op me weegt. Sinds ik hier woon,
omringd door de vele ramen, voel ik
me minder vaak zwaarmoedig. Nu,
in de herfst, is het licht op zijn
mooist. Dan reflecteert het op de bo-
men en parelt het extra speciaal in
de dauw.’

‘Zelfs als het donker is kom ik

kind al enorm graag. Of naar de bi
zondere kleuren van de maan. Er
gaat geen dag voorbij dat ik niet naar
de maan >

Maya Toebat
Van een wuivend bos tot een bruisend
stadsgezicht of een drukke steenweg:
iedere week ziet u wat bekende
mensen zien wanneer ze uit hun huis
naar buiten kijken.



